
Welkom op 
Landgoed Paleis Soestdijk

WANDELEN IN DE PALEISTUIN: GENIET VAN DE NATUUR
Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn wandelaars, architectuur- en natuurlief-
hebbers, en alle andere geïnteresseerden in het bezit van een Paleistuinpas 
van harte welkom om zelf op avontuur te gaan door de Paleistuin en de  
mooiste plekjes te ontdekken. Op deze manier kunnen buurtgenoten, én  
de rest van Nederland weer van het groen en de historie op het landgoed 
genieten. Dwaal door de Paleistuin om te zien waar de paden van Zocher  
je brengen, of maak een gerichte wandeling naar je favoriete spot.

VEEL TE ONTDEKKEN
Deze voorgestelde route voert je langs verschillende grote en kleine highlights 
in de Paleistuin: monumenten, bijzondere natuurverschijnselen en kunst.  
Maar, er is veel meer te zien: zonnewijzers, een verstopte moestuin, een  
ooievaarsnest. Ergens aan de voet van het Paleis bevindt zich een wel erg 
snoezig sculptuur, toegeschreven aan Prinses Beatrix. Kan jij ‘m vinden? 

Ontdek de planten, paden en parels van de Paleistuin
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1. Entree & uitgang

2. De Springer-tuin & kassen
Koningin Emma liet in 1919 een bloementuin ontwerpen 
door tuinarchitect Leonard Springer. Neem een kijkje 
bij de beeldengroep, bestaande uit zes marmeren putti 
en een kopie van het beeld Donauweibchen, van de 
Oostenrijkse beeldhouwer Hanns Gasser uit 1858. Op 
deze plek was eerst het rosarium van Anna Paulowna 
gelegen. Achter de kassen groeit de Lathyrus, de  
lievelingsbloem van Koningin Juliana. 

3. De Rozentuin van Koningin Juliana
De huidige rozentuin was indertijd de bloementuin  
van Koningin Juliana: zij werkte graag zelf in de tuin 
en maakte prachtige boeketten met de bloemen die  
zij plukte in de Paleistuin. Ook verderop in de Paleis-
tuin kom je kleurrijke bloembakken en -perkjes tegen: 
allen nog in de originele kleurstelling uit de tijd van 
Juliana.

4. De Watertoren
De Watertoren is rond 1680 gebouwd en het is één van 
de oudste watertorens van Nederland. Het bouwwerk 
werd vervaardigd om meerdere fonteinen van de  
oorspronkelijke baroktuin van water te voorzien.  
Er stond een molen op het dak om het mechaniek  
aan te drijven. Als er geen wind gevangen kon worden,  
kon een paard of ezel voor de aandrijving zorgen.  
In de Watertoren zijn een Informatiecentrum gevestigd 
en een winkeltje met diverse duurzame producten en 
leuke paleissouvenirs. 

5. Laatste rustplaats koninklijke honden
Tegenover de Watertoren kom je de herdenkingsstenen 
tegen van diverse hondjes van de Koninklijke Familie, 
Babij, Lory en Kiki. Op het landgoed liggen meerdere 
honden begraven, en zelfs een paard van de Koninklijke 
familie heeft hier een laatste rustplaats gevonden

6. Burger Queen, David Bade
Dit kleurrijke, vrolijke sculptuur toont een danseres 

in een lantaarnpaal. Het is samengesteld uit allerlei 
onconventionele, gerecyclede materialen die, samen 
met de titel van het werk, verwijzen naar de ongezonde 
consumptiemaatschappij waar fastfood en vermaak 
overheersen. Bade ziet de rol van deze roze dansers  
als iets positiefs: “Ze straalt macht en vrolijkheid uit.  
Als een koningin kijkt ze triomfantelijk de wereld in.  
Ze herinnert ons om te genieten van het leven en is  
een soort ‘koningin’ die zich verheft tot het hogere.”

7. De Oranjerie
De Oranjerie is gebouwd in Empirestijl. Architect L.H. 
Eberson maakte het ontwerp voor koning Willem III. 
Het wit gepleisterde gebouw werd vroeger gebruikt 
als overwinterplaats voor laurieren en citrusbomen. 
Het gebouw is rond 2004 verbouwd en nu in gebruik 
als horecapaviljoen. Stap je binnen voor de lunch of 
een kop koffie?

8. Paleis Soestdijk - Het bordes
Misschien wel de meest iconische plek van Paleis 

Soestdijk, bekend bij jong en oud. Neem een korte  
pauze en schiet een eigen bordes-kiekje voor in het 
familiealbum. Wist je trouwens dat er onder het  
beroemde bordes een wijnkelder verstopt zit? 

9. Historische lanenstructuur
De oorspronkelijke lanenstructuur van de 17e eeuwse 
Franse baroktuin van stadhouder-koning Willem III 
(1675) wordt waar mogelijk gerestaureerd en in stand 
gehouden. De oorspronkelijke geometrische tuin ken-
merkte zich door veel symmetrische velden en lanen, 
zoals op dit punt nog goed te zien is.

10. Paleis Soestdijk - Corps de Logis
Neem een kijkje aan de achterkant van het paleis. Ook 
als het paleis gesloten is, kun je op meerdere plekken 
een blik werpen op het unieke interieur van het Corps 
de Logis. Via de verschillende terrassen kijk je binnen 
in de Eetkamer en naastgelegen pantry, in de voor- 
malige werkvertrekken van Juliana en haar echtgenoot, 
de imposante Stuczaal en de Witte Eetzaal.

VERVOLG ROUTE >

ROUTE OVER LANDGOED PALEIS SOESTDIJK 

Boomgaard  
& Kwekerij

Am
sterdam

sestraatw
eg

De Koninklijke 
Stallen



11. Beeldengroep ‘het Koninklijk gezin’
Bronzen kunstwerken (1996) door beeldhouwer Arthur 
Sproncken, onlangs onthuld door Prinses Beatrix.  Deze 
beeldengroep bestaat uit de portretten van toenmalig Koningin 
Beatrix, Prins Claus en hun drie zonen. De beeldengroep is 
door museum Beelden aan Zee langdurig in bruikleen gegeven. 

12. Zochertuin 
In de Paleistuin is de hand van drie generaties Zocher de meest 
overheersende. Deze tuinarchitecten legden zich toe op de 
modernere, Engelse landschapsarchitectuur waar de weelde-
righeid van de grillige natuur leidend was. De meanderende 
paden, vijver met golvende oevers en lange zichtlijnen van 
en naar het Paleis komen uit de Zocher-koker. Een van de 
belangrijkste zichtlijnen over de vijver vind je hier, vanaf  
de Witte Bank (replica van 17e eeuws origineel). 

13. De Totleben Eik
Een bijzonder ‘bomenboeket’, waar het hout van een reeds 
overleden de eik leven geeft aan twee berken en een beuk, 
die ontsproten zijn uit de rotte stam. 

14. De IJskelder
De IJskelder uit 1850 is één van de grootste in zijn soort. 
Tot de opkomst van de ijskast boden dit soort ijskelders 
uitkomst om voedsel vers te houden. Het winterse ijs uit de 
vijver werd hier het gehele jaar opgeslagen en in de zomer 
gebruikt voor koeling. Bovenop de Ijskelder staat het theepa-
viljoen van Koningin Emma, gerestaureerd in 2006. Vanaf dit 
paviljoen heb je prachtig uitzicht op de Libanese Ceder bij de 
vijver. 

15. Het Wilhelminachalet
Prinses Wilhelmina kreeg dit speelhuis in 1892 cadeau. Later 
gebruikte zij dit chalet als schildersatelier. Het gebouw valt 
op vanwege de typisch 19e eeuwse chaletstijl van architect 
J.P.E. Hoeufft en het uitbundige houtsnijwerk. Loop ook eens 
naar het charmante bruggetje: de ogenschijnlijke houten 
leuningen blijken van een heel ander materiaal...

16. Rododendron-doorgang
Deze doorgang biedt verkoeling in de zomer, een beschut 
dak in regenachtiger tijden, én - aan het einde - een prachtig 
uitzicht op het paleis. De rododendrongroepen behoren tot de 
historische plantencollectie van Paleis Soestdijk. Ze bloeien 
uitbundig in het voorjaar, en blijven groen in de winter. 

VOOR JE OP PAD GAAT:  DO’S & DONT’S

• Je krijgt alle ruimte om te genieten van de  Paleistuin 
en zelf op ontdekkingstocht te gaan. Blijf hierbij wel op 
de daarvoor bestemde paden en respecteer de natuur.

• Op diverse locaties op het landgoed vertellen onze vrij- 
willigers je graag meer over Landgoed Paleis Soestdijk. 
Wil je ergens meer over weten? Stel gerust een vraag!

• Het is toegestaan om je hond mee te nemen. Echter, het 
is absoluut niet toegestaan om deze onaangelijnd los te 
laten lopen. Maakt jouw viervoeter een sanitaire stop? 
Ruim hondenpoep altijd op!

• Toiletten vind je uitsluitend in de Oranjerie. Hier is  
ook een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig. 

• Eten in de Paleistuin is niet toegestaan. Afval graag 
deponeren in een van de vuilnisbakken.

• Betreden van het park is op eigen risico. 
• Roken in de Paleistuin is enkel toegestaan in de daartoe 

aangewezen zone, op het terras van de Oranjerie.
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